
Zondag 27 juli 2025 – Vredebergkerk – 10.00 uur  DOOPDIENST 
Voorganger: ds. Martine Nijveld  Organist: Jack Blok 
 
Muziek 

 
Welkom en mededelingen – Moment van stilte – Aansteken van de kaarsen  

 
Zingen (staande): lied 287, vers 1 en 3 – ‘Rond het licht dat leven doet’ 

 
Bemoediging (staande): 
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
ALLEN:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Groet (staande): 
Voorganger: Genade, vriendschap en vrede van God,  
  voor jou en u en jullie –  

voor iedereen en al wat leeft! 
GEMEENTE: AMEN.    -  hierna gaat de gemeente zitten  - 

 
Inleidende woorden 
 
Zingen: lied 995, vers 1 en 2 – ‘O, Vader, trek het lot U aan’ 
 
Moment met de kinderen, met aansluitend het kinderlied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’  
(ons vaste kinderlied). Daarna nemen de kinderen het licht mee en gaan ze naar de 
kindernevendienst. 

 
Gebed bij de opening van de bijbel 
 
Lezing: Lucas 11:1-8 (uit de Bijbel in Gewone Taal) 
 
Overdenking  

 
Zingen (3x): ‘Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino’ (Taizélied) 

Vertaling: Het is goed om te vertrouwen op God. Het is goed om te hopen op de Ene. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij vieren het feest van de doop: 
  

Inleiding op de doop  

 

Presentatie van de dopeling: Payam Koohi 

 

Geloofsbelijdenis (staande): 

Voorganger: 

Ik geloof in God,  

Schepper van hemel en aarde, 

die ons geroepen heeft om goed te zorgen  

voor elkaar en voor alles wat leeft. 



 

Allen: 

God heeft ons het leven gegeven 

als een kans om mens te worden naar Gods beeld. 

 

Voorganger: 

Ik geloof in Jezus Christus,  

die vreugde en blijdschap bracht in het leven van velen, 

hij heeft laten zien dat liefde mogelijk is, 

hij ging met allerlei mensen samen aan tafel, 

en gaf zichzelf tot in de dood. 

 

Allen: 

Ik geloof dat God JA tegen hem heeft gezegd. 

En hem heeft opgewekt uit de dood. 

Hij leeft onder ons als wij hem volgen. 

 

Voorganger: 

Ik geloof in de Heilige Geest, 

die ons bezielt tot wat goed is en waar, 

die ons inspireert en gaande houdt 

en die ons steeds weer de weg naar de toekomst wijst. 

 

Allen: 

Ik geloof in de Kerk van Jezus:  

mensen die samen op weg zijn van donker naar licht, 

van verdriet naar vrede. 

 

Voorganger: 

Ik geloof in het leven dat eeuwige waarde heeft 

en daarom heilig en onvergankelijk is. 

 

Allen: 

Ik geloof dat de zachte kracht van de liefde het kwaad zal overwinnen. 

En ons brengt naar geluk dat volkomen is. 

Amen. 

 

Doopgebed 

  

Doop van Payam: 

  Voorganger: Payam, ik doop je  

    in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

  Payam:  Amen. 

 

Zalving 

Met olie wordt een kruisje getekend op het voorhoofd van Payam. Hij krijgt ook een 

persoonlijke bijbeltekst mee. 

 

 Belofte van Payam: 

  Voorganger: Payam, wil jij gaan – achter Jezus aan, 

in liefde voor mensen en met zorg voor de wereld? 

Wil je dat samen doen met andere volgelingen van Jezus, 

hier en wereldwijd? 

   Payam:  Yes, I promise/Ja, dat beloof ik! 



 
 
Zingen: ‘Vrede wens ik je toe’, vers 1 en 2 
(uit: Zangen van zoeken en zien, lied 147; tekst: Roel Bosch, muziek: Trond Kverno) 

 
 Overhandiging van de doopkaars  

 

 Welkom door de gemeente (de gemeente gaat staan): 

  Voorganger: Gemeente, wilt u Payam, 

     die vandaag in ons midden is gedoopt 

     en zijn JA heeft uitgesproken, 

     dragen in uw gebeden én met uw meeleven. 

     Wilt u hem welkom heten in de  

    wereldwijde kerk? 

    

   Gemeente: Welkom, Payam! 

    Welkom in de kerk van Christus,  

hier en overal. 

 

  Welcome, Payam! 

  Welcome to the church of Christ, 

  here and everywhere. 

 

 Zingen: lied 287, vers 5 – ‘Rond het licht dat leven doet’ (na dit lied gaan we weer zitten) 

 

Mededelingen en collecte  
 

(Indien van toepassing: gedenken overledene – met lichtje en lied) 
 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed, waarbij wij telkens het refrein van lied 25b zingen: ‘Houd mij 
in leven, wees Gij mijn redding, steeds weer zoeken mijn ogen naar U.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als slotlied (staande) zingen we het ‘Onze Vader’ met lied 1006: ‘Onze Vader in de hemel’ 
 
Zegen, met gezongen ‘Amen’ (lied 431c) 



 
Muziek  
 
De dopeling staat voorin: iedereen kan hem geluk wensen. 
En er is koffie – thee – limonade. Tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten! 
 


